
2. Maar Pasen geeft ons moed:
de dood is niet het einde.
De waarheid zal niet ondergaan,
de Geest blaast nieuwe vuren aan.
God maakt ons feilen goed.

3. Het Woord klinkt wijd en zijd:
het neuriet in de mensen,
het fluistert in het ochtendlicht,
de schepping heeft het ingericht.
Het spreekt in elke tijd.

4. Het vindt wel weer een huis,
een plaats waar het kan vonken
voor mensen die zijn roep verstaan.
Het doet ons dwars door muren gaan.
Het brengt ons bij God thuis.

5. Juist onmacht maakt ons sterk,
wij leven van genade.
Er is een oog dat ons bewaakt,
een liefde die de mensen raakt.
God zelf bewaart zijn kerk.

Geschreven ter gelegenheid van de sluiting van "De Hoeksteen" te Barchem in 2016
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Een deur gaat dicht vandaag
Lied bij kerksluiting

tekst: Martin de Geus
muziek: Dirk Zwart


