
Kyrie 
(tekst: Martin de Geus; muziek: Dirk Zwart) 
 
In uw huis bijeen als mensen van de vrede 
bidden wij voor alwie in verwarring is, 
wie geen moed meer heeft, geen krachten om te leven, 
voor wie getekend is door onheil of gemis: 
 
voor de vluchteling, van huis en haard verdreven, 
voor de vreemdeling die nergens welkom is, 
de verschoppeling, ten prooi aan vrees en beven, 
de verdoolde in de wereldwildernis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor de wezen die verlangen naar een moeder, 
de ontheemden, door geen vader aangezien, 
de verkochten zonder naaste of behoeder, 
voor de eenzamen en zwervers zonder vriend: 
 
voor wie twijfelt aan de wereld en de mensen, 
geen geloof heeft dat hem hoop of uitzicht geeft, 
de ontgoochelden die elke god verwensen, 
voor onszelf en alwie daaglijks met ons leeft: 
 
(k:) Heer, ontferm U, (g:) Christus, ontferm U. (3x) 
 



GLORIA  
 
Koor: 
Er is een vuur dat ’s nachts blijft branden, 
er is een licht dat altijd schijnt, 
er is een warmte die blijft gloeien, 
er is een goedheid zonder eind. 
 
Er is een hand die ons kan redden, 
er is een kracht die kwaad bestrijdt,  
er is een deernis zonder weerga, 
er is een zachtheid die bevrijdt. 
 
Allen: 
 
 


